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yene 


Yurt dışındaki öğrencilerle ilgili 


1416 Sayılı yasa değişmelidir! 


1416 sayılı yasa anti-demokratiktir! 
1416 sayılı yasa gericidir! 


Bundan tam 50 yıl önce 16 nisan 1929'da yürürlüğe sokulan, o tarihten bu yana dili ve maddeleri üzerinde hiçbir değişilik yapılmayan "1416" sayılı yasa yabancı ülkelere gönderilecek resmi ve özel dövizli öğrencileri yakın- dan ilgilendirmektedir. 

Kanunu ve yürürlükteki Yönetmelik maddelerini şöyle bir incelediğimizde, kapitalist sömürü düzeninin koruyuculuğunu yapan gelip geçmiş tüm hükümetlerin neden bügüne dek Osmanlıca bir sözlük kullanma- dan anlaşılamayan, öğrenci gençliği sömürü mekanizmasının dişlileri arasında yıkıma uğratınaya çalışan, anti-demokratik baskıların bir aracı olarak kullanılan böyle bir kanunu ve yönetmeliği yürürlükte tuttuğunu kolaylıkla anlayabiliriz. 

Bu yasa ile öğrenci gençliğimiz burjuvazi tarafından altından kalkamayacağı yükümlülüklerin baskısı altına sokuldu. 

Emperyalizme bağımlı çarpık kapitalist sistemin bozuk eğitim sisteminde üniversite özerkliğine yer yoktur. Üniversitelerle ilgili tüm kararlar M.E.B. 
tarafından dikte edilir. Yabancı ülkelere gönderilecek öğrenciler 


için kontenjanlar keyfi isteme ve kapitalist ekonominin istemlerine göre ilgili bölüm bildirir. 
Gönderilecek öğrenciler yeteneklerine göre değil, arkasını dayayacağı kişilerin varlığına göre belirlenir. Eğitim üzerindeki faşist baskılar nedeniyle isimleri kara listeye alınmış öğrencilere, ne denli başarılı olurlarsa olsunlar çıkış izni vermemek için elden gelen arda konmaz. 
Öğrenci kılığı altında yurt dışına gönderilen faşistlerin gittikçe artan sayılarındaki kabarıklık bu keyfi ve amaçlı uygulamanın en açık örneğidir. Bu arada yurt dışına çıkma olanağına kavuşabilmiş öğrencilerin gözlerini korkutmak için "Memleket dışında bulunduğunuz sürece Türklük vakar ve haysiyetinizi herşeyin üzerinde tutarak mütevazi, o büyüklerine karşı hürmetkâr, küçüklerine iyi ve yakın duygularla bağlı bir öğrenci hüviyetiyle muhitinize kendinizi sevdirmeli ve saydırmalısmız. Her zaman ve her yerde Türk milletinin bir ferdi olarak bu milletin haysiyet ve itibarını temsil etmekte bulundugunuzu hiçbir Zaman unutmamalısınız" türünden söylevlerle akıl 


Birmingham, Manchester 


UMIST ve OWENS öğrenci birlikleri 


müfettişliği 


protesto ediyor! 


13 ekimde düzenlediğimiz ''Akademik Sorunlarımız" konulu forumda arkadaşlarımızdan gelen öneriler ışığında çalışmalarını sürdüren İTÖF, tüm Türkiyeli öğrenci derneklerine ve çeşitli üniversitelerdeki öğrenci birliklerine Türkiyeli öğrencilerin sorunlarını dile getiren mektuplar gönderdi. Mektuplarda özel ve resmi dövizli öğrencilerin sorunları, bu sorunlara Milli Eğitim Bakanlığı ve müfettişliğin kayıtsızlığı, M.E.B.'dan burslu öğrencilerin burslarını geç aldıkları ya da hiç almadıkları, ellerine geçmesi gereken parann değer kaybına uğradığı, Ingiltere’ deki yabancı öğrencilerin okul ücretlerindeki artışın, yabancı öğrenciler üzerindeki ayrımcı politikanın Türkiyeli öğrencileri derinden etkilediği istatistiksel örnekler ve rakamlarla açıklanıyordu. 

Çalışmalarımız sonuçlarını göstermeye başlamıştır. Birmingham ve Manchester öğrenci hirliklerinden sonra Lougboro Üni. 
versitesi öğrenci birliği de müfettişliğe protesto mektubu gönderiyor. 


UMIST protesto mektubunun Türkçe çevırısı 


Kültür Ateşeliği (o 7.Kasım 1979 


Türkiye Elçiliği 


İlgili makama, 

Manchester Üniversitesi Bilim ve o Teknoloji Oo Enstitüsü'nde (UMIST) okuyan Türkiyeli öğrenciler bazı durumlarda 4 aya kadar çıkan gecikmelerle burslarını alıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan burslu öğrencilerin bursları İsveç ve Amerikan bankaları yoluyla geliyor. Bu işlem uzun ve gecikmelere ve paranın değerinde ise 25 poundluk bir kayba sebeb oluyor. 

Bu problemler öğrencilerin çalışmalarını ciddi bir biçimde etkilemektedir. 

Sizi Hükümet bursları konusunda çözüm yolu bulmaya zorluyor, ve Türkiyeli öğrencilerin karşılaştıkları bu gerçek ve acil sorumlara karşı apaçık ortada olan kayıtsızlığınızı protesto ediyoruz. 

Saygılarımızla 
KAREN REISSMAN 
Welfare Officer 


É P EN 
Lik i 


Sayı:37, 14 Aralık 1979 


öğretmeye kalkışılır (Bk. Duyuru belgesi), Amaç, öğrencinin ülkesinin toplumsal ve politik sorunlarıyla uğraşmasını yasaklamak, anti-demokratik, faşist baskı ve uygulamalara karşı savaşını durdurmaya çalışmak, gençliğin demokratik istemlerini baskı altında tutmaktır. 

Öğrenciler eğitim görecekleti ülkeleri özgürce seçme hakkına sahip değildir. Örneğin, öğrenci sosyalist ülkelere gidemez. 

Öğrencinin yetenek o ve istemlerine göre değil, kapitalist ekonominin gereklerine uygun olarak hazırlanan kontenjanlar, fen ve teknik bölümlerden mezun olanlarla, üniversitelerin diğer bölümlerini bitiren (ör. sosyal bölümler) öğrenciler arasına tam bir ayrım koyar. Sosyal bilimlerde öğrenim gören öğrenciler için kontenjanlar alabildiğine kısıtlanmaya çalışılır (Bk. 
Kanun madde 6). 

Öğrenci, imtihanı kazanıp yurt dışına çıktığında bu defa gittiği ülkede kurulu öğrenci mütettişliğinin keyfi uygulamalarının baskısı altında bırakılır. 

Kanun ve Yönetmelik geregince, öğrenci bağlı bulunduğu üniversite yetkilileri ve öğretmenlerinden izin aldıkları halde öğretim planını değiştiremez, başka bir bölüme Oo geçemez. 
Öğrenim planında herhangi bir nedenle aksama olanların bursları derhal kesilir, geriye çağrılır. 
Öğretim kurumuyla ilişkisi kesilmediği halde M.E.B. tarafından "öğrenci" sıfatı kaldırılır. 
Öğrencinin seyahat özgürlüğü kısıtlanır. Yüksek öğrenim süreleri gidilen ülkelerde ilişkiye geçilen öğrenim kurumlarının yabancı öğrenciler için verdikleri sürelere göre değil, M.E.B.''in keyfi isteğine göre düzenlenir (Bk. Kanun madde 11; Yönetmelik maddeleri 14, 18; Duyuru belgesi, konu 2). 

Kanun ve Yönetmeliğin bu anti-demokratik maddelerine bir de müfettişliğin keyfi kararları eklenince öğrenci gençlik üzerindeki baskılar bir kat daha artıyor. 
Özellikle öğrenim süresinin uzatılması, öğrenim planında aksamalar ve döviz kesilmesi durumlarında müfettişliğin keyfi uygulamalarına çok örnek gösterilebilir. Leeds Üniversitesinde kayınpederi MHP milletvekili olan Ali Gürkan 9 sene burs almıştir. 

Bütün bu anti-demokratik uygulamaların dışında öğrenciyi ağır bir yükümlülük altına sokan burs problemi var. Öğrenci gençliğin ücretsiz öğrenim hakkı onun en demokratik istemidir. 
Kapitalist ülkelerde bu istem hiçbir zaman bir hak olarak görülmez, tam tersine eğitim için ödenen para öğrenciyi hem öğrenimi sırasında, hem de öğrenim süresi tamamlandığında sömürü sistemine kenetler. Onu hareket edemez hale getirir. Tüm özgürlüklerini elinden alır. 

Daha öğrenci yurt dışına çıkmadan eline sıkıştırılan bir Duyuru Belgesi ile ''Kemerlerini sıkma" politikası oaşılanmaya çalışılır. Duyuru belgesinde şöyle deniyor: "' Yabancı memleket- 


ÖGRENCİ ARKADAS: 
Okul, burs, 


konut, vize, 


tercüme sorunlarını İTÖF'de örgütlenerek çözümle! 


...tedabiri, evveliyeyi, ittihazda ve intihap ve tayin ile mükellef olanlar 


tahsilden avdet...27? 


lerde ilk aylığınızı alıncaya kadar herhangi bir sıkıntıya düşmemeniz için paranızı çok tasarruflu harcamanızı önemle tavsiye ederim" (Bk. Duyuru belgesi, konu 8). Burada M.E.B., verilen aylı- 


gın normal bir yaşam standardı için düşük olduğunu gizlemek amacıyla öğrenciye tasarruf yaptırmaya çalışmaktadır. Kanun, Yönetmelik, Duyuru belgelerinde aylıkların bölgedeki öğrenci müfettişliği eliyle 3 ayda bir gönderileceği, her aya ait paranın Öğrenciye ödeneceği söylenir. Uygulamada görülen ise aylıklarda enflasyonla birlikte gelen değer kaybı, paraların 5-6 ay gönderilmemesi, bazı aylara ait aylıkların kaybolması ya da müfettişlik yetkililerinden birinin banka hesabında yatmasıdır. Yani sonuç, öğrenci gençligin açlığa, çeşitli işlerde illegal çalışıp hayatını kazanmaya, öğrenimini öğrenim planına göre yürütememeye itilmesidir. Bütün bu gerçekler gözlerden saklandığı gibi, Öğrenci öğrenimini bitirmediği veya aksattığında verilen ceza ile iki kat, üç kat baskı altına girer. 

Kanun ve Yönetmelikte yer almadığı halde öğrenciye ülkeden çıkmadan imzalatılan yüklenme senedi ile yalnızca öğrencinin kendisi değil, onunla birlikte iki kefil de sorumluluk altında bırakılır. Yani eğitim alınıp satılan bir mal düzeyine indirgenir. Öğrencinin öğrenimi herhangibir nedenle aksadığında gerekçe gösterilmeden ya da sahte gerekçelerle burs kesildiginde öğrenci ve kefilleri burs miktarını “8.5 faizle geri ödemek Zorunda bıraktırılır. Ayrıca öğrenciye bursunun kesileceği burs kesildikten sonra bildirilir. 
Böylece öğrencinin alınan karara karşı harekete geçmesi için gerekli olan zaman özgürlüğü bile ona tanınmaz. Öğrenci hakkında dava açan M.E.B., öğrencinin bursunu kesmek için mahkeme kararını bile beklemez. Çünkü kararın doğruluğunu ve geçerliligini M.E.B., belirler. Şimdiye kadar geçirdiğimiz deneyimler gösterdi ki burjuva mahkemeleri göstermelik "demokratik" bir 


süs olmaktan öteye gidemiyor. 
Öğrenimi bitirip, yurda geri dönen öğrencilere M.E.B. 3 ay içinde iş bulmak, öğrenci de M.E.B.'in gösterdiği yere gitmek zorundadır. Yani çalışma özgürlüğü de kısıtlıdır. M.E.B. bu nedenle ilerici devrimci öğrencileri sağlıklı bir çalışma olanağının bulunamayacağı bölgelere, örn. faşist odakların yuvalanmış olduğu bölgelere tayin eder. 
M.E.B. öğrenciye iş bulamadığı süre içinde iş yerinden alacağı asgari ücretin yarısını aylık olarak verir (Kanun madde 17). 
Görüldüğü gibi M.E.B. kapitalist ekonominin yarattığı anarşinin sonucu olan işsizliğin cezasını da öğrenciye yüklemeye çalışmakta, onu gene açlığa itmektedir. 
Bunların yanısıra öğrenci işe girdiği zaman "personel kanunu" nun tüm yükümlülüklerinin bir aracı olur. (Bk. Kanun madde 19). 10 yıl zorunlu hizmeti olan bir öğrenci 5 yıl bir iş yerinde çalıştıktan sonra herhangi bir nedenle işten ayrılıyor veya ayrılmak zorunda kalıyorsa 


çalıştığı 5 yıl tümden yok sayılıyor, Oo kendisine ödenen bursun iki katını geri 


ödemek zorunda kalıyor. 10 ylk hizmetin 9 yıl 10 ayını tamamladıktan sonra işten herhangi bir nedenle onaysız ayrıldığında gene aynı yükümlülüklere konu oluyor. 

Sonuçta bağımsız bir kurum gibi görünen M.E.B. aslında kapitalistin mülkünü ona geri vermekle görevlendirilmiş, kapitalizmin hizmetine sokulmuş bir üst yapı kurumu olarak öğrenci gençliği alabildiğine sömürüyor, gençligin eğitimini bir amaç olarak değil bir araç olarak görüyor. 
Baskıyla, zorbalıkla, etini kemiğini sömürerek, tüm özgürlüklerini kısıtlayarak öğrenci gençliği kapitalizmin dişlileri arasına sokmaya çalışıyor. Tüm bu nedenlerden dolayı, başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm ezilen ve sömürülen halkın bir parçası olan öğrenci gençlik anti-demokratik baskılara karşı demokratik haklar kazanmak için sesini yüksettiğinde emperyalizme bağ- 

Arkası 6. Sayfada 


Okuyucu mektupları 


Arkadaşlar, 
31 ekimde Birmingham'da düzenlediğimiz “İngiltere'de 


Faşistlere Yaşam Hakkı Tanımıyoruz" forumundan sonra federasyonumuz ITÖF'ün derneklerimizle ortaklaşa düzenlediği eylemlere aktif ve militanca katıldık. Türkiye'de faşizm tehlikesi- nin, İngiltere'de faşist katillerin ilerici, devrimci öğrenciler üzerindeki saldırısının anlamını kavrayan tüm anti-faşist savaşçılar 
tek bir yumruk halinde 21 
kasımda Leeds'de düzenlenen anti-faşist yürüyüşe katıldılar. 
100'den fazla öğrenci faşizme karşı kin ve nefretlerini bir kez daha İngiliz kamuoyuna duyurdular. 28 kasımda, Birmingham'da, ilerici bir arkadaşımıza saldıran 2 faşistin duruş- 


Manchester'de 5-7 kasım tarihleri arasında, Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye adıyla, Türkiye’ de sosyo-ekonomik yapının doğurduğu toplumsal bunalımı çarpıcı örnekler ve açıklamalarla gösteren bir sergi düzenledik. 
Amacımız Türkiye'nin gerçeklerini sergilemekti. 

Gerçeklerini diyoruz, ve altını çiziyoruz. Çünkü faşistlerin "Türk" deyişiyle kendi "Türk" deyişleri arašında "nüans farkı" (!) gören CHP'li Sosyal Demokratlar da daha önceden turistik bir sergi düzenlemişlerdi. 
Tofaş gibi tekellerin, özel bankaların reklamını yaptılar, turistik posterler astılar ve sergiye baştan aşağı burjuva milliyetçiliği kokan, şovenist bir kitabe eklediler. 

Açık konuşalım, Türkiye'yi güllük gülistanlık göstermekten tekellerin. özel bankaların reklamını yapmadan amacımız nedir? 
Biz bu köprülerin, bu otomobillerin, bu fabrikaların halkımızın yararına işlemediğini, Koç'ların, 


Manchester'de iki sergi 


Sabancı'ların ceplerini doldurmak için işlediğini bilmiyor muyuz? 


Sergide tekellere, emperyalizme karşı yiğitçe mücadele eden, darağaçlarında katledilen, işkencelerden geçirilen, faşist kurşunlarla can veren gençliğimizin onurlu anti-faşist, anti- emperyalist savaşımından bahsedileceği yerde korkunç şovenist bir propaganda yapıldı. Kürt halkı üzerindeki baskıların hiç sözü edilmedi. CHP' li sosyal demokratlar bilinçli olarak dernek üyelerini şovenizmle zehirlemek, işçi sınıfımızın ve halkımızın emperyalizme ve faşizme karşı savaşımını gözlerden gizlemek, dernek üyelerinin anti- faşist, devrimci yönde bilinçlenmesini engellemek istediler. Biz bu sorumsuzca yapılan milliyetçiliği derneğimiz yönetimine çullanmış CHP'lilerden başka kimsenin benimsediğini sanmıyoruz. Sergi için yapılan çalışmalarda dernek üyelerinin enerjileri boşa harcandı. Ve sergide CHP'liler Türkiye'nin gerçeklerini değil, kendi liberal burjuva yüzlerini sergilediler. 

Bizler Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye adıyla açtığımız sergide MÜTÖD sergisinde hiç değinilmeyen Türkiye'nin can alıcı sorunlarını, faşizm tehlikesini, faşizme ve emperyalizme 
karşı halkımızın savaşımını, 1 


masının yapıldığı mahkeme önünde devrimci arkadaşlarıyla dayanışmalarını gösterdiler, faşistlerin yüreğine bir kez daha korku saldılar. Kaçacak delik bulamayan, anti-faşist öğrencilerin gösteri yaptıkları ön kapıdan çıkamayan 3 faşist,polis denetiminde arka kapıdan kaçtılar. Yürüyüşten sonra bir değerlendirme yapan öğrenciler ortak bir bildiri yayınlayarak, İngiltere'de faşistlere yaşam hakkı tanımayacaklarını bir kez daha yinelediler. 

Bu arada çıkardıkları bir bildiride İngiltere'de faşizme karşı savaşım "cephe gerisi" niteliği taşıyor, bu nedenle Türkiye'deki savaşımdan farklı biçimde olmalıdır" diyen bazı anti-faşist arkadaşlarımızı bu eylemlerde göremedik. İster istemez aklımıza gelen soru, arkadaşlarımız herhalde savaşımı "cephe gerisi" gördüklerinden eylemlere yeterli önemi vermiyorlar oldu. Biz isterdik ki eylemlere farklı görüşte de olsa tüm anti-faşist öğrenciler aktif katılsın. Eyleme katılmak tüm devrimcilerin görevidir. Ama son eylemlere karşı alınan tavır, "farklı görüşlerimiz var, o halde eylem birliği olmaz" mantığının bir yansıması oldu. 


Arkadaşlar, 

Hepimiz eylemlere katıldık. 
Çok militan ve disiplinli geçen eylemlerimiz İngiltere'deki savaşımımıza güç Kattı. İdeolojik birliğimizi bugüne dek olduğu gibi militan eylemlerimizle sağlıyacağız, savaşım içinde güçleneceğiz. Türkiye'de devrimciler, demokratlar, ilericiler üzerine ya- 


Sergiden bir görünüş 


Mayıs'ları, DGM Direnişlerini, Profilo işgallerini, 15-16 Haziran işçi ayaklanmalarını resimledik, Kürt halkına karşı yapılan şovenist baskıları, bu baskı ve sömürüye karşı yükseltilen savaşımı konu alan açıklama ve fotoğraflar koyduk. 12 Mart döneminde devrimcilere, ilericilere yapılan baskıları, işkenceleri, darağaçlarını gösterdik. Türkiye işçi sını- 


fının yaşam koşullarını istatiksel: 


pılan süregen saldırlar, katliamlar her geçen gün yoğunlaşıyor. 
Daha geçenlerde faşist kurşunla- 


rTÖa hedef olan anti-faşist savaşçı, 


devrimci öğretmenimiz Talip Öztürk'ün katledilmesi, Istanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. 
Ümit Doğanay'ın kendilerine Türk İntikam Tugayları (TİT) adını veren faşist katillerce kurşunlanması, Prof. Cavit Tütengil' in öldürülmesi ve ardı arkası kesilmeyen kitle kıyımları bir an bile boş durmamamızı gerektiriyor. Türkiye'deki anti-faşist, anti- emperyalist demokratik güçlerin onurlu savaşımına omuz vermek zorundayız. 

Demirel hükümetinin programında, -19 ilde uygulanan sıkıyönetimin yaygınlaştırılacağı, devlet otoritesinin güçlendirilmesi amacıyla "olağanüstü hal yasası", 'Devlet Güvenlik Mahkemeleri'' Yasasının yeniden çıkarılacağı, Sendika ve Dernekler Yasasının değiştirileceği, İl idaresi, Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, Polis görev ve yetki kanunlarının yeniden düzenlenecegi bildiriliyor. Gençliğin tüm demokratik haklarına ve özgürlüğüne göz koyanlara karşı savaşımımızı yükseltmeyecek miyiz? 
Bırakalım her türlü baskı ve saldırıyı uygulasınlar mı diyecegiz? Hayır! Ardarda koyacağımız eylemlerimizle savaşımımızı yükselteceğiz. Eylemlere daha aktif, daha yığınsal katılacağız. 
Faşizme yaşam hakkı tanımayacağız! Haydi faşistlerin kökünü kazımaya! 


ÖĞRENCİ GENÇLİK 


örneklerle açıkladığımız sergide, ekonomik bunalımın göstergesi olan kuyrukları, Toplumsal huzursuzlukları, tüm bunların gelip 


noktalandığı yeri, ülkemizde devrimci durumun varlığını ortaya koyduk. 


Sergimiz hem yabancı, hem de Türkiyeli öğreciler tarafından ilgi ve dikkatle izlendi. 

Manchester'deki İTÖF'lü öğrenciler 


Irkçı filme karşı ırkçı tepkiler 


Manchester Üniversitesi "Film Society "nin "Midnight Express" filmini göstermek istemesiyle MÜTÖD'ün tepesindeki CHP'li sosyal demokratlar şovenistliklerini bir kez daha ispatladılar. 
Filmin Manchester Üniversitesi' nde gösterilmesini engellemek için işgüzarca kampanya yürüttüler. Türkiye halkına olan sorumluluklarını nedense birden bayraklaştırıverdiler. Aynı duyarık ve etkinliği anti-faşist savaşımda göstermiyorlar. 
"Midnight Express" etrafında kopardıkları o yaygaradaki tutumları apaçık çelişkili. Evet film Türkiye halkını aşağılyor. Çağdaş film tekniğinin bütün olanaklarını kullanarak 


seyircileri tutarsız yerlere çekip, yanlış izlenimler veriyor. Türkiye halkının gün be gün ağırlaşan, sertleşen yaşam koşulları, ve işçilere ilericilere, devrimcilere yapılan işkenceleri, politik tutuklulara uygulanan zorbalığa hiç değinmiyor. Filmde anlatılan olaylar 12 Mart faşizmi döneminde geçerken, baskı ve zorbalığın politik yönü ortaya konmuyor. Öte yandan, filmin kahramanı esrarkeş etrafında dönen olaylar ve görüntüler Türkiye'deki hapishanelerin durumunu olanca çıplaklığı ve canlılığı ile sergiliyor. Biz biliyoruz, halkımıza bu tür işkencelerin daha berbatı uygulanmaktadır. İşte CHP'li sosyal demokratlar bunla- 


“bu iki gurup 


Faşistleri 


Öğrenci Birliklerinden 


atıyoruz! 


Emperyalizm bağımlı işbirlikçi tekelci burjuvazi yarattığı ekonomik bunalımın yükünü işçi sınıfına, tüm emekçi kitlelere yüklemek için azgınca saldırıyor, yaygılaştırmaya ve etkinliğini daha da arttırmaya çalıştığı sıkıyönetimler eliyle faşist sürülerini halkımızın, tün: demokratik güçlerin üzerine salıyor. Hergün okullarda, üniversitelerde, fabrikalarda, bürolarda, kahvelerde, evlerde halkımız otomatik silahlarla taranıyor. Katledilenlerin sayısı günde ortalama 10'a yükseldi. Ama halkımız yılmıyor. 
Faşizmi ezip geçmek için tüm gücüyle savaşıyor. Gerekirse fabrikalarda, sokaklarda barikatlar kuruyor. 


Türkiye'de yürütülen savaşımın kopmaz bir parçası olan İngiltere'de yükselttiğimiz devrimci savaşımın boyutlarından korktukları için Türkiye'deki saldırı merkezlerinden aldıkları emirlerle İngiltere'ye kanlı ellerini uzatan faşistler her saldırı çabalarının karşısında anladıkları dilden derslerini aldılar. Anti- faşist tüm öğrencilerin savaş birliği bu uzatılan başı ezdi geçti. 
Manchester, Sussex ve Leeds'de anti-faşist öğrenciler bu illegal pozlarda çalışma yürüten faşistlerin isimlerini tek tek kendi bölgelerindeki öğrencilere bir bildiri ile duyurdular. Sussex 


Türkiyeli Öğrenciler Derneği (STÖD) Öğrenci Birliği gazetesi Union News'in 12 kasım sayısın- da Ingiliz ve yabancı öğrencilere İngiltere'deki faşist saldırıları duyuran ve faşistlerin isminin açıklandığı bir makale yayınladı. 
Manchester Üniversitesi Öğrenci Birliği'ne 18 ekimde sunulan karar tasarısı oy birliği ile kabul edildi. Bu karar tasarısı ile faşistlerin Öğrenci Birliği binası- na girmeleri ve faşist propaganda yapmaları yasaklandı. Aynı yönde bir karar tasarısı Sussex Öğrenci Birliğine de sunuldu. Ayrıca Sussex Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu 19 ilde sıkıyönetime derhal son verilmesi için Cumhur- başkanı Fahri Korutürk'e ve İngiltere'de güç koşullar altında öğrenimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin sorunlarına kayıtsız kalan Öğrenci Müfettişliği' ne birer protesto telgrafı gönderdi. 


Tüm diğer dermeklerimizde de faşistleri Öğrenci Birliği'nden attırma yolunda çalışmalar yogun bir şekilde sürdürülüyor. 
Bu eylemlerin yanısıra JACOS (Yabancı Öğrenciler Ortak Eylem Komitesi) NUS'in 7-8-9 aralık tarihlerinde yapılan Konferansında İngiltere'deki faşist saldırıları konu alan olağanüstü bir karar tasarısı sundu. 


Sussex Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu Bildirisi 


Belli yabancı faşist gurupların Campus'umuza üye oldukları Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu' na bildirilmiştir. Açığa çıkan 

"Türkiyeli bozkurtlar” ve Ispanya'dan "Fuerza Nueva"dır. Her iki gurup da ülkelerindeki katliamlar bombalamalar, adam kaçırmalarla ilişki içindedirler. Özellikle bozkurtlar, burada örgütlenmeye çalışıyorlar, ve sürekli olarak Türkiyeli öğrencilere saldırıyorlar. 
(Bu tür saldırılar son dönemlerde Bradford ve Leeds Üniversite’ lerinde düzenlendi.) 


Bu. nedenle Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu tüm öğrencilerden faşist eylemler konusunda dikkatli olmasını ve hemen Falmer House 1. kattaki Birlik Ofisine haber iletmesini istiyor. 
Öğrenci Birliği'nin faşizmin ve ırkçılığın her türüne karşı kesin bir politikası vardır. Bu faşist guruplar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler: "Searchlight" (anti-faşist magazin) dergisinin arka sayfasına bakabilir. 
Dergi Birlik Bürolarından elde edilebilir. à 


Birmingham 


Universitesi 


Öğrenci Birliği'nin Protesto Çağrısı 


Türkiye Halkına, 

Biz Birmingham Üniversitesi Öğrenci Birliği dikkatinizi İngiliz hükümetinin önerisi öğrenim harcamalarını kısıtlamak ve yabancı öğrencilerin ödediği öğrenim ücretlerini artırmak yönündedir. Yabancı öğrenciler bizlerden %25 oranında daha fazla ücret ödemektedirler ve yalnızca bu sene ücretler %32 oranında arttırılmıştır. Önümüzdeki yıl için %250-300 oranında bir artış önerilmektedir. 

Bizler bu artışların buralara okumak için gelmiş ve gelmek isteyen birçok öğrencinin bu olanaklardan yoksun edilmesi anlamına geldiğine inanıyoruz. 
Bütün gelişmiş ülkeler ırk, din, dil ve renk ayırmaksızın diğer (m 


ra gözlerini kapatıp Türkiye cennettir demeye getiriyorlar, böylelikle de halkımızın ezgisini gözlerden gizlemeye çalışıyorlar. 
Faşistler de şiddetle karşı çıkıyorlar bu filme. Türkiye'deki faşist baskı ve cinayetlere, sıkıyönetimlere karşı çıkmadan "Midnight Express" filmi ırkçıdır, yüzkarasıdır demek iki yüzlülüktür, şovenist denilen filmin değerlendirmesini yaparken şovenizm yapmaktır. 


ülkelerin insanlarının eğitim olanaklarında yararlanmalarına yardımcı olmalıdır. Bu bir insanlık görevidir. l 
Önerilen ücret artışları uluslararası ekonomik, kültürel ve teknik işbirliğini tehdit etmektedir. Bu artışlar üniversitelerimizin uluslararası özelliğini kaybetmesi anlamına gelmektedir. 
Çünkü yabancı öğrenciler Üniversimizin akademik, sosyal ve kültürel uğraşlarında önemli yer tutmaktadırlar ve bu nedenle uluslararası kültür alışverişine önemli ölçüde yer tutarak görüş açımızın genişlemesine yardımcı olmaktadırlar. j 
Biz hükümetin bu politikasına tamamıyla karşı olduğumuzu bildirir, sizlerinde buralarda okuyan veya okumak isteyen öğrencileriniz adına bu ırkçı politikayı protesto etmenizi ülkemiz öğrencileri ve uluslararası öğrenci birliği adına istemeyi bir görevbiliriz Saygılarımızla, 
Birmingham Üniversitesi Öğrenci Birliği 


Öğrenci Arkadaş! 


Sorunlarını 
Öğrenci Gençlik'e ilet! 


BTÖD forumu |Fasistleri 


Birmingham'da yapılan "'Faşistlere yaşam hakkı tanımıyoruz" 


önemli bir adım oldu. 


Forumu anti-faşist eylem birliği yolunda 


Birmingham 'daki Forumdan bir görünüş 


31 ekim günü Britanya'nın dört 
bir yanından gelen Türkiyeli öğrenciler "Faşistlere yaşam hakkı tanımıyoruz forumu" için Birmingham'da toplandılar. İTÖF ve BTÖD'ün ortaklaşa düzenledikleri Forum İTÖF'lü militanların özverili çalışmaları sonucu savaşkan bir hava içinde geçti. 
Söz alan konuşmacılar Türkiyeli faşistlerin örgütlenemediği tek Avrupa ülkesinin İngiltere oldugunu ve bunu da devrimcilerin bugüne dek sürdürdükleri ardıcıl savaşımın sonucu sağlandığını vurguladılar. 

" o Forumda üzerinde durulan en önemli konular; faşizmin sınıfsal temeli, faşizme karşı savaşın emperyalizme ve işbirlikçi-tekelci burjuvaziye karşı savaştan ayrılmayacağı, anti-faşist savaşın sadece MHP'ye ve ÜGD'ye karşı verilen savaşımla sınırlı olmadığı ve bu savaşın ancak "ileri demokratik halk devrimi" için verilen savaşımla utkuya ulaştırlabileceği idi. Ayrıca İngiltere' de faşistlere karşı verilen savaşın Türkiye'de halkımızın faşizme, emperyalizme. ve tekellere karşı 


verdiği savaşa bağımlı kılınması, 


gerekliliği üzerinde duruldu. 
Devrimciler, son günlerde faşistlerin çeşitli şehirlerde başlarını çıkarmaya yeltendiklerini, ÜGD, TİT imzalarıyla çeşitli sloganlar çiziştirdiklerini ancak sloganların derhal silindiğini, bundan böyle de faşistlere karşı savaşın ardıcıl bir şekilde sürdürüleceğini belirttiler. Bugüne dek 


faşistler her başlarını çıkarttıklarında İTÖF'lü devrimciler onlara anladıkları dilden yanıtı vermiştir. Faşistlerin duvarlara slogan yazmasından sonra da İTÖF' ün tutumu kesin olmuştur. Faşistlerin sloganları ile duvarları kirletmelerine müsaade edilmeyecektir. Bu tür eylemlerin hemen ardından karşı eyleme geçilecektir. Faşizme karşı ancak böylesi bir ardıcıllıkla savaşım verilir. "Bırakalım sloganlar bir hafta, üç gün ya da en azın- dan bir gün-kalsın kitle görsün" şeklindeki yanaşımlar anti-faşist savaşıma leke sürer, savaşımı geriletir. Kitleleri bilinçlendirme- nin yolu faşistlere karşı devrimci yöntemle savaştan geçer. 
İTÖF'lü militanlar İTÖF' ün ilkesinin anti-faşist, anti- emperyalist olduğunu ve faşistlere karşı savaşta bu ilkeyi benimseyen tüm öğrencilerin İTÖF çatısı altında toplanması gerektiğini vurguladılar. Eylem birliğinin masa başında değil, savaşkan eylemlerde sağlanacağını belirterek "önce tartışalım, sonra eylem" şeklindeki yanaşımların anti-faşist savaşı geriye çekeceği, bunun sürekli ön plana çıkarılmasının pasifizme, eylemsizliğe bir kılıf olduğu vurgulandı. 
İTÖF ideolojik savaş-eylem birliği ilkesinden yola çıkıyor, ideolojik görüş ayrılıklarını hasır altı etmiyor. İdeolojik savaş sürecektir ama İTÖF eylemlerde savaş birliğini ön plana çıkarıyor. İTÖF "eylem birliğinin ön 


koşulu eylemdir" diyor. Ancak sekter, dar gurupçu çıkarlar peşinde olmak eylem birliğini arka plana itmeyi getirir. İTÖF sekterliği, dar gurupçu çıkarları elinin tersiyle bir kenara itiyor, 


beklemiyor," haydi hep birlikte 


faşistleri ininde diyor. j 

Forum'da İngiltere'ye öğrenci kılığında gönderilen faşist katillere öğrenim hakkı tanınmaması gerekliliği izerinde duran bir arkadaşımız dolaylı yoldan da olsa Müfettişliğin faşistlere kanat gerdiğini belirtti. Bu konuda da yine devrimcilere önemli görevler düşmektedir. Müfettişliğin faşistlere karşı tutum alması beklenemez. Faşistlere İngiltere'de eğitim hakkı tanımayacak 


gebertmeye" 


olan da bizleriz. Onları üniversi- * 


telere sokmayacağız. Faşistlerin kanlı ellerini İngiltere'deki öğrenci kitlesine sürmelerine izin vermeyeceğiz. 

İngiltere'de faşistlere karşı verilecek savaşımda belli bir eylem programının saptanmasını öneren arkadaşlarımız, forumun sonunda faşizme karşı eylem birliği içinde, ardıcıl bir savaş verileceğini karar altına alan ortak bir belgeyi oy birliği ile onayladılar. 

Forum faşizme karşı savaş birliği yolunda ileri bir adım oldu. Faşistlere yaşam hakkı tanımayacağımız bir kez daha dile getirildi. 


Faşistlere karşı tepkiler artıyor 


Leeds Türkiyeli Öğrenciler , Derneğinin (LTÖD) düzenlediği "İngiltere'de Faşistlere Yaşam Hakkı Tanımıyoruz" yürüyüşü 22 
kasım Çarşamba günü Leeds Kentinde yapıldı. İngiliz ve diğer anti-faşist yabancı öğrenci örgütlerinin de desteğinin ve katılımının sağlandığı yürüyüş için Leeds Üniversitesi önünde toplanıldı. 

Faşizmi ininde gebertmeye yemin etmiş İTÖF'lü devrimciler yürüyüşe anti-faşist, devrimci marşlarını söyleyerek başladılar. 
Yürüyüş kolu disiplini ve düzgün sıralar halinde ardı arkası kesilmeyen sloganlarını Leeds caddelerinde yankılattı. Çıkarılan İngilizce ve Türkçe bildiriler ve yayınlar dağıtıldı. Yol boyunca halkın sorduğu sorulara yanıtlar verildi. Megafonlardan yürüyüşün amaç ve önemi İngiliz kamuoyuna duyuruldu. 

"Faşist katillere ve onları 


kayıranlara karşı herkese silah taşıma hakkı!", "Faşizme karşı omuz omuza", "'Kürdistan'daki baskılara son" belgileri yürüyüş boyunca ağızlardan düşmedi. 
Türkiyeli faşistlerin İngiltere'de yıllardan beri sürdürdükleri örgütlenme çabalarını durdurmak ve faşizme karşı devrimci savaş birliğimi daha da güçlendirmek için düzenlenen eylem örgütlülüğü, disiplini ve yığınsallığı yönünden başarılı oldu. 
Yürüyüşün bitiminde eylemin içeriğini ve önemini konuşmak için bir forum yapıldı. 
Toplantının ilk bölümünde sözü Leeds Üniversitesi'nde ücret artışlarına karşı aktif savaşım yürüten tüm öğrenciler adına bir temsilci aldı. Arkadaşımız Türkiye'deki ekonomik, toplum: sal ve politik bunalımın İngiltere' de okuyan Türkiyeli öğrencileri her yönden etkilediğini, buna bir 


de İngiltere'de yabancı öğrenciler üzerine baskılar eklenince öğrencilerin çok zor koşullar içinde olduklarını belirtti. Britanyalı öğrencilerin olarak Türkiyeli anti-faşist öğrencilere karşı yapılan her türlü saldırıya karşı (o savaşacaklarını söyledi. 
Daha sonra söz alan Güney Afrikalı öğrenci kendi ülkesin- deki faşist baskıları anlattı. Amacımızın ortak, savaşımızın da ortak olacağını belirtti. 

Toplantıya bu konuşmalar- dan sonra Türkçe devam edildi. 
İTÖK'lü militanlar yürüyüşün başarısını bir kez daha vurguladılar, faşizme karşı savaşta önümüzde duran güncel sorunları tartıştılar. 
Söz alan konuşmacılar eleştiri ve özeleştirileri ile ileride yapılacak eylemlerin başarısı için ışık tuttular. 


e 


devrimciler yargılayacak! 


Birmingham'daki anti-faşist öğrencilerin yayınladıkları ORTAK BELGE: “İngiltere'nin dört bir yanından gelen biz devrimciler, ilericiler bir anti-faşist eylemden daha çıktık. Herzaman olduğu gibi bu eylemimize de militanca katıldık, anti-faşist savaş birliğimizi güçlendirdik. Güçlendirme- ye de devam edeceğiz. Ingiltere’ de faşistlere yaşam hakkı tanımıyoruz belgisinin hayata geçmesi yolunda bir adım daha attık. 
Haydi daha hızlı savaşa! İngiltere’ de faşistlerin kökünü kazımaya!” 
İTÖF-BTÖD 

28 kasımda Birmingham'da 
Zeki Yıldırım ve Bekir Yılbaş adlı 2 faşistin yargılandıgı duruşmanın yapıldığı mahkemenin önünde Birmingham Türkiyeli Öğrenciler Derneği'nin düzenlediği eylemde İngiltere' nin dörtbir yanından gelen anti- faşist öğrenciler faşistlerin saldırdığı devrimci arkadaşımızla 
dayanışmalarını gösterdiler. 21 
kasımda Leeds'deki anti-faşist yürüyüşten sonra Birmingham' daki bu gösteri, İngiltere'deki anti-faşist savaşçıların savaşımlarında kararlılıklarının en güzel anlatımı oldu. 

Mahkeme boyunca öğrenciler dışarıda slogan ve marşlarla duruşmanın sonunu beklediler. 
Bu arada dağıtılan İngilizce bir bildiri ile eylemlerinin amacını İngiliz kamuoyuna duyurdular. 

Eylemde yabancısı olmadığımız burjuva mahkemelerinin gerçek niteliğini gördük. Saldırılarının nedeni tutanaklarla sabit olduğu halde, delil yok gerekçesiyle hakim faşistlere karşı bir karar almadı. Olay örtbas edilerek göstermelik bir karar alındı. Bundan sonra herhangi bir olay çıkartırlarsa bu suç için 


Leeds'deki yürüyüşten bir görünüş 


250 pound ödeyecekleri katillere 
bildirildi. Suç böylece geçiştirilerek hasır altı edildi. Ancak dev- 


rimciler faşist katillerin böyle 


yargılanamayacağını . biliyorlar. 
Yurdumuzda hapishaneleri faşist katilleri içeride tutmayıp göz- göre göre kaçırtırken, faşist katillerden biz hesap soracağız, onları halk mahkemesinde yargılayacağız. Faşistler duruşmanın sonunda mahkemenin ön kapısından çıkamadılar. Şaşkınlıklarından polisi bile hayrete düşüren bir telaşla mahkeme salonunda hangi koridora sapacaklarını bilemediler. Sonunda polis himayesinde arka kapıdan kaçtılar. Yüreklerine saldığımız korkunun ecellerine faydası yok. 

Duruşmadan sonra anti- faşist savaşçılar Birmingham merkezinde bir yürüyüş düzenlediler. "Faşizme karşı savaş birligi", "Faşizme karşı omuz omuza", "İngiltere'de faşistlere yaşam hakkı yok" belgileri altında disiplinle geçen yürüyüşten sonra Birmingham Üniversitesi Öğrenci Birliği'nde yaptıkları bir toplantı ile eylemi sona erdirdiler. Toplantıda söz alan arkadaşlar, sağ- da solda faşist sloganlar çiziştiren katillere karşı sessiz kalamayacağımızı, anti-faşist, anti-emperyalist ilkeli savaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi, İngiltere'nin çeşitli kentlerinde faşistlerin terör estirme çabasının ülkemizdeki faşist saldırıların bir parçası olduğunu vurguladılar. 
Yakında Manchester'de yapılacak 7 anti-faşist devrimcinin duruşmasına daha da yığınsal katılacaklarını belirten arkadaşlarımız toplantıdan sonra İTÖF-BTÖD adına ortak bir belge yayınladılar. 
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Yiğit gerilla Che Guevara'yı anıyoruz! 


"Zaferden baş dönmesine kapılanlar yanılıyorlar. 
Onlar, Che'nin ölümünün onun düşüncelerinin, taktiklerinin, gerilla savaş sanatı fikirlerinin ve tezlerinin sonu 


olduğunu sandıkları için yanılıyorlar. Savaşta düşen, defalarca 


düşman mermilerine göğüs germiş bir insan, 


bir asker, bir lider olarak Che, 


onu bir şans eseri olarak öldürebilmiş olanlardan 


bin kat daha güçlüdür". 
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Loughboro' TÖD'ün Che'yi anma toplantısından görünüş 


1 aralıkta İTÖF-LTÖD (Loughboro Türkiyeli Öğrenciler Derneği Che Guevara'yı andık. 

Dünya ve Türkiye'de faşizme ve emperyalizme karşı savaşta sehit düşen devrim savaşçıları için 1 dakikalık saygı duruşun- dan sonra söz alan arkadaşlar, Che'nin uluslararası proletaryanın savaşımına olan katkısını, kişiliğinde sembolleştirdiği “gerilla savaş sanatı" mirasını, tüm yaşamını Latin Amerika halklarının özgürlük ve kurtuluş savaşına adamış savaşkan özelliklerini anlattılar. 

Latin Amerika'dan toplantıda hazır bulunan bir öğrenci şöyle dedi: Anma günleri geleneksel ve tekdüze bir hale geldi. 
Bir yandan onu anarken öte yandan şunu unutmamak gerekir: Che devrimci savaşımın sembo- lü olmuştur. En önemli nokta 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Faşist diktatör 
Suharto'ya 


karşı 


Londra'da protesto yürüyüşü 


Endonezya devlet başkanı faşist diktatör SUHARTO, İngiliz hükümetinin davetlisi olarak 13-16 kasım tarihleri arasında Londra' ya geldi. Gezisinin 2. gününde Liberation örgütü tarafından düzenlenen yığınsal protesto gösterisine katılan Federasyonumuz İTÖF aktif o dayanışmasını gösterdi. 

` Faşist diktatörlüğün İngiltere'nin de içinde bulunduğu emperyalist ülkelerin desteğiyle sürdüren katil Suharto diktatörlüğe karşı yükseltilen tüm ayaklanmaları kanlı bir biçimde bastrdı ve devlet başkanı oldu. 
1.000.000 insan katletti,. 1975 


onun savaşımını yaşatmak ve o yönde savaşmaktır. Che Küba'da devrim gerçekleşince, emperyalizmin dünya yüzündan henüz silinmediğini, Küba devrimi ile ona bir darbenin vurulduğunu, aynı darbeyi emperyalizmin sömürüsü altındaki öteki ülkelerde de vurmak gerektiğini gördü. 
Bu inancını başka ülkelere giderek, onların savaşımlarına katılarak pratikte de gösterdi". 


İTÖF temsilcisi Che'nin yaşam ve devrimci savaşını özetleyen konuşmasında, Che'nin Küba devrimden sonra Birleşmiş Milletler'de belinde silah yaptığı bir konuşmayı aktardı. Arjantin' li bir burjuvanın laf atmasına Che şöyle cevap vermişti: "Evet ben Arjantin'de doğdum. Bunu kimseden saklayacak değilim. 
Ama ben hem Kübalı, hem 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Arjantinli ve pek muhterem ve pek aydın Latin Amerika ülkeleri izin verirlerse ben kendimi Latin Amerika vatandaşı olarak hissediyorum. Herhangi bir Latin Amerika ülkesi benim anayurdum olabilir. Gerektiği anda herhangi bir Latin Amerika ülkesinin kurtuluşu için hayatımı vermeye hazırım". 

İTÖF temsilcisi sözlerini 

Che'nin savaşını Türkiye'deki devrim savaşına bağlayarak şöyle bitirdi: "Biz Türkiyeli devrimciler de halkımızın bir parçasıyız. 
Kumandan Che'ye saygımızın kaynağı burada yatar. Kendi savaşımımız açısından ondan çok şey öğrendik, öğreniyoruz". 
.. Konuşmaların bitiminden sonra 1917 Ekim Devrimi'nikonu "alan "Heart of Russia” filmini tüm arkadaşlarımız büyük bir çoşku içinde seyrettiler. 


aralığında Doğu Timor'u işgal 


etti, 150,000 kişiyi öldürdü. 
300.000 kadar politik tutukluyu işkence kamplarına koydu. 3.5 
milyon işçiyi kapsayan sendika hareketini kanla tahrip etti. 
Halkın yaşam koşulları gittikce kötüleşiyordu. Açlık günlük bir olay haline gelmişti. 

Faşist diktatörlüğün baskılarına karşı işçiler, köylüler, öğrenciler ve aydınlar bir halk hareketi başlattılar. Bu hareketi öğrenci liderlerini katlederek, hapislerde çürüterek, akıl almaz işkencelerden geçirerek. bastırmaya çalışan faşist katile karşı dünya çapında tüm demokratik 


güçler savaşımlarını yükseltiyorlar. 

14 kasımda Londra'da düzenlenen eyleme yüzleri maskeli Endonezyalı öğrencilerin dışında ilerici örgütler de yığınsal katıldı. Sıkı bir polis kordonu altında tutulan göstericiler ellerinde pankart ve flamalarla eylemin başından sonuna kadar aynı canlılıkla Suharto'ya kinlerini "Batı Timor'dan ellerini çek", "Suharto'ya ölüm", "Katil Suharto" sloganlarıya gösterdiler. Anti- faşist, anti-emperyalist güçler faşizme ve faşistlere yaşam hakkı tanımayacaktır. 

» 


Che 


Guevara'nın 


yaşamı 


Geçtiğimiz ekim ayı içinde Küba, Latin Amerika ve tüm dünya halkları ölümünün 12.yılında, ölümsüz devrimci savaşçı Che'yi bir kez daha saygıyla andılar. 

Ernesto Che Guevara, 8 
ekim 1967 günü Bolivya'da emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı yiğitçe savaşırken esir düştü. 9 ekimde ise Che emperyalizmin ajanları tarafından katledildi. İşte her yıl bugün tüm ezilen dünya halkları, tüm devrimciler emperyalizme, faşizme karşı kin ve: nefretini bir kez daha biliyor. 

Che Guevara tüm yaşamını Latin Amerika halklarının özgürlük ve kurtuluşuna adamış bir savaşçıydı, Che Arjantin, doğumluydu fakat o sadece tek bir ulusa, halka ait değildi. O Arjantin, Küba Bolivya, Latin Amerika daha doğrusu tüm ezilen dünya halklarının kurtuluş savaşçısıydı. 

1956-59 yılları arasında Küba'da kurtuluş savaşına katıldı ve çarpışmalarda iki kez yaralandı. Che'deki üstün gerillacılık ve liderlik yeteneği ona kısa sürede ayaklanma ordusunda binbaşılık görevinin verilmesini sağladı. 
1958'de Küba devriminde yaşamsal önemi olan Santa Clara muharebesini yönetti. Che'nin Küba'nın emperyalist sömürüden kurtarılmasında ve sosyalist devrimde büyük katkıları oldu. 
Sosyalist devrimin utkuya ulaşmasından sonra Che, Küba'da bulunduğu süre içinde bir çok görevler yaptı. Küba Ulusal Bankası başkanlığı sırasında bankaların devletleştirilmesini, Tarım Reformu Ulusal Enstitüsü Endüstri Bölümü başkanlığı sırasında da toprak reformunu gerçekleştirdi. 1961'de ise Endüstri Bakanı olarak göreve başladı. Bu görevi sırasında Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerle sıcak ilişkiler kurdu. 

1961 yılında Endüstri Bakanı Che'ye önemli bir görev daha düştü. Bu kez Che tekrar askerdi, kumandandı. Amerikan emperyalistlerinin, CIA ve Pentagon tarafından planlanan ve yönetilen "Domuzlar Körfezi Çıkartması” Che'nin kumandanlığın- daki Küba ordusunca kısa sürede geri püskürtüldü. Che askeri sanatını, liderliğini bu tarihsel anda da gösterdi. 

Che birçok yetenekleri üzerinde toplamış bir kişiydi. Ama 


onun gerillacılığı, askerliği yaşamının bir parçası olmuştu. Che' nin gerçek gücü burada yatıyordu. Yaşamı boyunca katıldığı devrimci savaşlarda gerilla savaş sanatını geliştirdi. Gerilla savaşı konusunda eserler verdi. Bunlar- dan "Gerilla Savaşı" aldı kitabı 1960' da Havana'da yayınlandı. 

İşte Che'yi asıl ölümsüzleştiren onun bıraktığı miras, kişiliğinde sembolleştirdiği "gerilla savaş sanatı" mirasıydı. Savaş yoldaşı Fidel Castro Che'nin öldürülmesinden sonra şöyle diyordu: “"Zaferden başdönmesine kapılanlar yanılıyorlar. Onlar, Che'nin ölümünün onun düşüncelerinin, taktiklerinin, gerilla savaş sanatının fikirlerinin ve tezlerinin sonu olduğunu sandıkları için yanılıyorlar. Savaşta düşen, defalarca düşman mevzilerine gögüs germiş bir insan, bir asker, bir lider olarak Che, onu bir şans eseri olarak öldürebilmiş olanlardan bin kez daha güçlüdür". 

Che'yi ölümsüzleştiren diğer bir nokta da hangi ulustan olursa olsun ezilen, sömürülen halkların kurtuluş, özgürlük savaşına sadece sozde değil, tüm varlığıyla aktif olarak katılmasıydı. Enternasyonalizme yürekten bağlılığıydı. İşte Che 1965 
yılı baharında Fidel Castro'ya ve ailesine yazdığı veda mektubun- da "dünyanın başka yerlerinde hizmetime ihtiyaç var" diyor, Küba'dan ayrılıyordu. Bu kez enternasyonalist görevi (o Bolivya'daydı. Bolivya'da emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı Bolivyalı (o devrimcilerle omuz omuza savaştı. Burada bu kutsal görev ugruna ölüme seve seve kucak açtı. 8 ekim Che'nin emperyalizme .karşı savaşta esir düştüğü gün Küba ve tüm dünyayada "Yiğit Gerilla Günü" olarak biliniyor. Ertesi gün, 9 ekim 1967'de ise emperyalizm ve işbirlikçileri Che'yi katlettiler. Fidel Castro Che'nin ölümü üzerine şunları diyordu: "Che Guevara, gerçek bir komünist olarak, enternasyonalist görevlerini yerine getirdiği bir sırada, ABD askeri güçleri ile işbirliği içinde olan Bolivya askeri liderlerinin emri ile katledildi". 

Che'nin ölümüyle Latin Amerika ve tüm dünya ezilen halkları engin bir devrimciyi, yiğit bir savaşçıyı, "yiğit gerilla''yı kaybettiler. Ama onun mirası dipdiri duruyor. Emperyalizme, sömürüye, baskı ve zulme karşı savaşta halk yiğitleri Che' yi yüreklerinde, silahını ellerinde taşıyor. 

Türkiye işçi sınıfı, emekçi halkı ve gençliği Che'yi unutmayacak, faşizme, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı o savaşta onun devrimci, savaşkanlığını, geleneklerini yaşatacaktır. 


Che'ye and 


Savaşçıların ıslıklarında 

Duyduk adını Che Guevara, Kulaktan kulağa fısıltılarla. 

Ülkemin tepeleri dumanlı dağlarında, Seni içimizde yaşatarak 


Hazırlandık savaşa. 


Beş, on, yüzmilyon değil, Tüm dünya halklarının belleğinde, Kavgan yoldaşların yüreğinde, Elimizde mavzerimiz, 

` Ağzımızda devrim Türkülerimiz, Zafere giden yolda birleştik. 


Bütün yabancı öğrencileri derinden etkileyen okul fiyatlarındaki astronomik artışlara karşı protestolar ve okul işgalleri İngiltere'nin çeşitli bölgesinde sürüyor. 
Federasyonumuzun girişimiyle kurulan JACOS (Joint Action Committee of Overseas Students) bu eylemler içinde güçleniyor ve yığınsallaşıyor. 

Okul fiyatlarındaki bu artışlar Türkiyeli öğrencileri diğer yabancı öğrencilerden daha fazla güç koşullara itti. Birçok arkadaşlarımızı okullarını bırakmaya kadar zorladı. Zaten dayanılmaz boyutlara ulaşan sorunlarımızın üzerine bir yenisinin eklenmesi bizlere hayatın her dalında savaşımımızı daha da yükseltmemiz gerektiğini gösteriyor. Yaşamın ateşten gömlek olduğu bu günlerde Müfettişliğin kayıtsız tutumu, bursların eksik ve geç gelmesi, okul, konut bulma, vize sorunlarımızın çözümü, gelip daha güçlü ve daha yığınsal bir İTÖF'ü gerçekleştirmeye dayanıyor. 
Bunlar hepimizin ortak sorunlarıdır. Bunlar İTÖF'ün öz sorunlarıdır. İTÖF güçlendikçe daha kolay çözülecektir, 

ngiltere'ye öğrenci kılığında gelen faşistlerin örgütlenme girişimlerine karşı savaşımımızı yükseltme görevi de önümüzde durmaktadır. Fiyat artışlarına 


karşı protestolarda, okul işgallerinde yabancı öğrenciler ve onların ilerici örgütleriyle kurdugumuz bağın önemi bir kat daha artıyor. Yabancı öğrenci örgütleriyle kuracağımız güçlü bağlar faşistlere karşı savaşımımızda bize büyük destek sağlayacaktır. Bulunduğumuz bölgelerde Öğrenci Birliklerinden, faşistlerin Ünion'lardan atılmaları için karar tasarıları, MEB ve Müffettişliğin kayıtsız tutumuna karşı protesto mektupları geçirmeyi daha kolay sağlarız. Bütün derneklerimiz çalışmalarında: bunu ön plana çıkartmalıdır. Bütün derneklerimiz bulundukları bölgelerde daha yoğun çalışarak, tüm , anti-faşist Türkiye'li öğrencilerin yol göstericisi olmalı, onların sorunlarını çözmeli ve daha da yığınsallaşmalıdır. 
Ocak ayı içinde, Manchester'de yapılacak faşiştleri yargılama mahkemesini, Tanti-faşist arkadaşımızın platformuna dönüştürmeliyiz. Bugünden çalışmalarımızı hızlandırarak, daha fazla çalışarak tüm yerli ve yabancı öğrencilerin en geniş desteğini kazanarak faşistleri İngiltere'den temizlemeliyiz. Faşistlere İngiltere'de yaşam hakkı tanımayacak olan , İTÖF'deki örgütlü birliğimizdir. 

Daha yığınsal, daha güçlü bir İTÖF için ileri! 


İTÖF MYK 


Öğrenciler savaşıyor! 


İngiliz Hükümeti son artışlardan sonra şimdi de Yabancı Öğrencilerin okul ücretlerini "tüm ekonomik harcamalar" düzeyine yılda ortalama 3.500 pounda yükseltti. 

Ücret artışlarına, ırkçı ayırımlara ve eğitim harcamaların- daki kısıtlamalara karşı İngiltere çapında yerli ve yabancı tüm öğrenciler omuz omuza aktif bir savaşım veriyorlar. Yığınsal gösteriler, yürüyüş ve forumlar düzenliyorlar. üniversiteleri işgal ediyorlar. 

29 ekimde Manchester'de 
-Yabancı Öğrenci Örgütleri, İngiliz öğrencilerinin de katıldığı 
1500 öğrencinin yer aldığı bir 
yürüyüş düzenlediler. Yürüyüşe üniversite dışındaki kolejlerden de yığınsal katılım oldu. 

NUS'in (Ulusal Öğrenci Birliği) 5-10 kasım tarihleri arasında düzenlediği "Eylem Haftası — Week of Action" da İngiltere'nin birçok üniversite ve kolejlerinde protesto mitingleri yapıldı. 

Ayrıca bazı üniversitelerde parasal durumu kötü öğrencilere yardım fonları ayırmak zorunda kaldılar. Örneğin Kent Üniversitesi 25.000 pound, New Castle 120.00 pound, Manchester Üniversitesi 25.000 pound dolayın- da yardım fonu ayırdı. 


Protesto yürüyüşleri ve forumların dışında Londra, Bradford, Leeds ve Manchester, North London Politeknik, Notingham ve Loughboro' Üniversitelerinde öğrenciler idari bölümleri ve telefon santrallerini işgal ettiler, işgallerin istemler alınıncaya kadar süresiz devam edeceğini bildirdiler. 

İşgallerin sonucunda öğrenciler bazı üniversite ve politekniklerde olumlu sonuçlar aldılar. 

Arkadaşlar, unutmayalım, okul ücretlerinin şu anki uygulaması ile birçok özel dövizli arkadaşımız öğrenimlerine devam edememe tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. İngiliz Hükümetinin ücret artışı politikasına bir de Türkiye'deki hükümetlerin burjuvazinin yararına güttükleri enflasyonist politika ekleniyor. 
Neredeyse yaşama hakkımız elimizden alınacak. Burslu arkadaşlarımız iki taraflı baskı nedeniyle altından kalkamayacağı yükümlülükler altına sokuluyor. Elimiz, kolumuz bağlanmaya çalışılıyor. 
Hiçbir özgürlüğümüz kalmadı. 
Tüm bu baskılara ve saldırılara karşı sorunlarımızı ancak örgütlü gücümüzle, aktif eylemlerimizle çözebiliriz. 

Eylemlere daha aktif, daha yığınsal katılmak için ileri! 


NUS Aralık Konferansı 


i milyon 200 bin üyesi olan İngiltere Ulusal Öğrenci Birliği NUS yıllık olağan konferansını Blackpool'da topladı. Binin üzerinde delegenin katıldığı konferans 6 aralıkta başlayıp 4 gün sürdü. İTÖF önceki konferanslarda olduğu gibi bu yıl da NUS Uluslararsı Bölümü'nün konuğu olarak konferansa katıldı. 

İTÖF'ün daha konferansın ilk gününden açtığı sergi ve yayın masası geniş ilgi gördü. 
Masaya her ülkeden delege gelerek ülkemizdeki durum hakkında bilgi aldı, halkımızın yanında yer alan yiğit gençliğimizin anti- faşist, anti-emperyalist savaşımıyla dayanışmalarını belirtti. 
İPÖF'in son gelişmeleri anlatan bildirisi konferans boyunca delegelere tek tek dağıtıldı, bildiri üzerine açıklamalar yapıldı. 

Öte yandan Türkiye'deki faşist terör örgütlerinin uzantısı İngiltere'de hareketlenme çabası içinde olan faşistlerin devrimci- 


lere, ilericilere yönelttikleri saldırılar duyuruldu. İki ayrı delegasyon faşist saldırılar konusunu gündeme getirdi. NUS Yürütme Kurulu'na bu konuda ne tür girişimlerde bulunacağı soruldu. 
YK Sekreteri D. Aronovitch verdiği yanıtta, ocak ayında çıkacak "Mainmail''de (NUS'in merkezi bülteni) bu konuda geniş bir açıklamanın yer alacağını delegelere birdirdi. 

Konferans sırasında birçok delege, NUS'in uluslararası konuları yeterince ele almamasından şikayet etti. Özellikle İTÖF önülüğü gerçekleştirilen bir dizi eylemler, bu konudaki şikayetleri konferans bitimine doğru azalttı. 

Irak ve Kürt öğrenci örgütlerinin çalışmalarına İTÖF aktif bir destek verdi. Konferans boyunca İTÖF, Iraklı Öğrenciler Derneği, Avrupa'daki Kürt Öğrenciler Derneği masaları yanyana çalıştı. 


Okul ücretlerindeki artışa karşı işgaller sürüyor 


İngiliz hükümetinin yabancı öğrenciler üzerinde uygulanan ırkçıayrımcı politikasına, okul ücretlerinin artışına karşı mücadelede Leeds Türkiyeli Öğrenciler Derneği (LTÖD) aktif yer alıyor. 
5-10 kasım tarihlerinde NUS' in düzenlediği "Week of Action" da Öğrenci Birliği tarafından açılan sergide dağıtılan el ilanları, bildiriler ve posterler ile geniş öğrenci kesimlerine, İngiliz kamuoyuna kampanya duyuruldu. 7 kasım'da NUS'in Londra' da örgütlediği yürüyüşe ve parlamento önündeki gösteriye Üniversiteden 8 otobüs ile 300'ün 
üzerinde öğrenci katıldı. 10 


“kasımda Leeds'de düzenlenen yü- 


rüyüşte LTÖD üyeleri aktif yer aldılar. 

13 kasımda Öğrenci Birliği 
Genel Toplantısında alınan karar ile okul ücretlerinin artışını protesto etmek, istemlerimizi gerçekleştirmek için üniversitede işgal başladı. İdari bölüm ve telefon santrali işgal edildi. İşgali yöneten bir Eylem Komitesi oluşturuldu. 5 yabancı öğrenci, 
3 İngiliz öğrenci ve iki kişi Öğrenci Birliği Yürütme Kurulu' ndan olmak üzere 10 kişiden oluşan komite de LTÖD Yönetim Kurulu'ndan da bir kişi yer aldı. İşgal disiplin içinde yürütüldü. İşgal istemlerin tümü kazanılıncaya kadar süresiz devam edecekti. Öğrenci Birliği'nin gerici Yönetim Kurulu, eylem komitesindeki iki temsilcisi ile işgalde yer alıyor gürünürken, aynı zamanda işgal başlar başlamaz ünversitede anti-propagandâ bir 
kampanyaya koyuldular. 15 
kasım Perşembe günü için Öğrenci (Birliğinde Olağanüstü Genel Toplantı çağırdılar. İşga- 


Manchester Üniversitesi'ndeki işgal 


lin kalkması için karalama kampan yası ile üniversitedeki tüm gericileri toplantıya getirdiler. Eylem Komitesi işgalin devam etmesini savundu, kampanyayı yürüttü. Tüm yabancı öğrenciler ve Britanyalı ilerici öğrenciler Eylem Komitesinin yanında yer aldılar. 

Olağanüstü Genel Toplantı' ya 5.000 civarında öğrenci katıldı. LTÖD'ün tüm üyeleri de toplantıda yer aldı. İşgalin devam etmesini isteyenlerin sayısının eşit olmasına karşın sayım yapılmadan işgalin kalkması kararı "verildi''!... Karar uzun süre protesto edildi. Ancak Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu meydanı terketti, Bu karar yabancı öğrencilerin Öğrenci Birliği Yöne- 


tim Kuruluna hiçbir güvenlerinin olamayacağının kanıtı oldu. l Aynı gün, Öğrenci Birliği’ nde yapılan ikinci toplantı ile tüm ilerici öğrenciler Öğrenci Birliği Yönetim Kurulu'nun bu kampanyayı yürütemeyeceği, güvenlerinin olmadığını kararlaştırdılar. Eylem Komitesi'nin kampanyaya devam etmesini oy birliği ile onayladılar. 20 kişilik bir komite kuruldu. Komiteye LTÖD'den de iki kişi katıldı. 
Komite açık toplantıları ile, yığınsal toplantıları ile kollarını sıvadı. Çeşitli eylemler kararlaştırıldı. Kampanyayı haklarımızı alıncaya kadar sürdüreceğiz. 
LTÖD 


Saldırılar cevapsız kalmayacak 


Bilindiği gibi ücret artışlarına ve yabancı öğrenciler üzerindeki baskılara karşı Manchester Üniversitesi'nde işgaller sürmektedir. İşgaller sırasında üniversite yönetimi öğrencilere karşı fiziksel saldırıya geçti. 

12 kasımda ' üniversitenin 
İdari Bölümü'nü işgal eden öğrencileri üniversite Rektörü A. 
Armitage, 200 polisin yardımıyla bölümden attırdı. Buna rağmen öğrenciler işgale devam ettiler. 
28 kasımda telefon santrali işgal 
edildi. Rektör, bu defa üniversitede çalışan işçileri, "'ücretlerinizi işgalciler yüzünden alamıyorsunuz”, diye kışkırtıp öğrencilerin üzerine salmak istedi. 


İşçiler rektörün çağrısına uymadı. Bu arada işgalin resmi bir işgal olduğunu ve herhangi; bir şikayet varsa Öğrenci Birliği'ne götürmesi gerektiğini söyleyen Yabancı Öğrenci Temsilcisi, anti- faşist bir Türkiyeli öğrenciye, bizzat rektörün kendisi saldırdı. 
Saçından tutup yere düşürdü. 
Ayrıca, "Why don't you get a one way ticket and go home" ("ülkene dön" anlamında) diyerek hakaret etti. 

Olaydan sonra rektör hakkında dava açıldı. Davanın tüm harcamalarını Öğrenci Birliği üzerine aldı. Yabancı ve yerli öğrenciler 3 aralıkta olağanüstü bir Genel Kurul Toplantı çağıra- 


rak tüm öğrencilerden arkadaşımızın desteklenmesi, rektörün istifası ve ücret artışlarına karşı kampanyanın sürdürülmesi yönünde kararlar aldı. 

İTÖF olarak bu saldırıları şiddetle kınıyor, tüm öğrencileri ırkçı-ayırımcı eğitim uygulamalarına karşı aktif savaşa çağırıyoruz. Bu arada, nereden gelirse gelsin, anti-faşist öğrencilere yönelik her boydan saldırıların hiçbir zaman cevapsız kalmayacağını önemle belirtiriz. 

Tüm arkadaşları Rektör'ün saldırı suçundan yargılanacağı mahkemenin önüne çağırıyoruz. 


Yabancı Öğrenciler Ortak Eylem Komitesi (JACOS) konferans sırasında, Türkiye, Irak ve Kürdistan üzerine bir de toplantı yaptı. NUS Başkanı Trevor Phillips'in de konuştuğu toplantı bir hayli açıklayıcı oldu. 

Federasyonumuz temsilcileri Uluslararası Öğrenci Birliği ((US) Yönetim Kurulu üyesi "World Student News” editörü ve Pravda gazetesinin gençlik muhabirlerinden Sovyet Komsomolü üyesiyle birer görüşme yaptı. 

Kuruluşundan buyana yabancı öğrencilerin akademik ve demokratik hakları için savaşan JACOS, bildirileriyle ve gündeme gelen bir çok konular- daki ilkeli tavırlatıyla tüm gurupların ilgi ve desteğini topladı. 
Yabancı öğrenciler konusu gündeme geldiğinde, birçok delegasyon JACOS'a koşulsuz desteğini verdi. Sunulan karar tasarılarını görüşmek üzere JACOS' un çağırdığı gurup toplantısı, 


yabancı öğrencilerin temel istemleri konusunda açıklık getirdi. Uzun bir zamandır ilk kez yabancı öğrenciler, kendi bağımsız istemleriyle bir konferansa katılıyor, şu ya da bu gurubun elinde bir alet olmaktan uzak duruyordu. JACOS' un kazandığı bu saygınlık konferans kararlarını etkiledi. Geçen karar tasarası okul ücretlerini arttırma yoluyla İngiliz hükümetinin yabancı öğrencilere yönelik saldırısı üzerine idi. 

Ücret artışlarının genel olarak kamu sektöründe ve özellikle eğitim alanındaki eğitim kısıntılarının bir parçası olduğu söylendi. Öte yandan bu ücret artışlarının yabancı öğrencilere yönelik olması, hükümetin ayrılıkçı ve ırkçı bir politika uyguladığını kanıtlıyor dendi. 

Hükümetin bu saldırısına karşı savaşta ortaya çıkan perspektifler şunlardı: Yabancı ve yerli öğrencilerin savaş birliği, kamu hizmetlerindeki kısıntılara 


/ 


karşı tüm sendika ve örgütlerle işbirliği, bir yandan kamuoyuna yönelik yoğun bir propaganda, öte yandan bağımsız yabancı öğrenci örgütleriyle birlikte NUS' in eylemlerinin koordine edilmesi. Karar tasarısı alkışlarla kabul edildi. Karar tasarısı üzerine konuşan Trevor Phillips JACOS ile birlikte ortak eylem- 


ler düzenleneceğini delegelere belirtti. Öte yandan JACOS, çeşitli gurup toplantılarında 


karar tasarılarındaki bazı eksik ya da yanlış noktalara eleştiriler getirdi. Bunların eylem içerisinde giderilmesi yolunda uğraş vereceğini söyledi. 

NUS'in bu yılki konferansı 


.enternasyonalizm ve yabancı öğ- 


rencilerin savaşımı açısından özellikle ileri bir adım oldu. Ama burada bırakmamak gerek. Alınan kararların içi eylemle dolmal, özü kağıt üzerinden hayata geçmelidir. İTÖF, NUS ve JACOS içinden böyle bir politika yürütmeye devam edecektir. 


Bournemouth Türkiyeliler gecesi yapıldı 


18 kasımda Dorset Türkiyeli 
Öğrenciler Derneği Bournemouth'da bir kültür gecesi düzenledi. Gecenin hazırlanmasında ve biletlerin satılmasında tüm arkadaşlarımız özveri ile çalıştılar. 
Türkiyeli ve yabancı öğrencilerin büyük ilgisini çeken gecenin önemli bir yanı da böyle bir gecenin bölgede ilk defa düzenlenmesiydi. Gerek biletlerin satışında, gerekse gecenin hazırlanmasında DTÖD'lü öğrenciler tüm arkadaşlara gecenin önemi ve gerekliliğini vurguladılar. 
Geceye katılım beklenenin üstünde oldu. Programın ilk bölümünde hazırlanan çeşitli yemekler sunuldu. Daha sonra İTÖF başkanı, gecenin önemini vurgulayan konuşmasında İngiltere'deki tüm Türkiyeli öğrencilerin ortak sorunlarının ancak örgütlü savaşımla çözülebileceğini, Bournemouth'lu öğrencilerin İTÖF çatısı altında toplanmalarının savaşımımıza güç katacağını belirtti. Daha sonra söz olan DTÖD'lü bir öğrenci de amaçlarının öğrencilerin tüm sorunlarına bölgede çözüm bulabilecek 


olan derneğin güçlenmesi oldu-- 


gunu ve bunu gerçekleştirmekte kararlı olduklarını söyledi. Ko- 


nuşmasının sonunda arkadaşımız, sorunlarımıza bireysel olarak hiçbir zaman çözüm bulamayacağımızı belirterek, ortak ve örgütlü çözüm yolları bulmak amacıyla düzenlenecek ''Akademik Sorunlar Forumu" için tüm Dorsetli arkadaşlara bir çağrı yaptı. 

Daha sonra sahneye çıkan LTÖD (Leeds Türkiyeli Öğrenciler Derneği) folklör ekibi Elazığ ve Antep yörelerinden halk oyunları sundu. Arkasından bir arkadaşımız sazla halk müziğinden çeşitli örenkler verdi. 


Geceye Sussex TÖD halk oyunlarıyla renk kattı 


ikinci 
STÖD'lü (Sussex Türkiyeli Öğrenciler Derneği) arkadaşlar sahneye "çayda çıra'yı oynayarak çıktılar. Özellikle geceye davetli İngiliz ve diğer yabancı öğrencilerin ilgisini çeken bu oyundan 


Gecenin yarısında 


sonra ekip çeşitli oyunlar oynadı. 

Gazetemiz "Öğrenci Gençlik" için toplanan bağıştan sonra gece sona erdi. 

Dorsetli arkadaşlarımıza bu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 


yörelerden 


Elçiliğe yürüdük! 
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Federasyonumuz 29 ekim Pazartesi akşamı İngiltere Türkiyeli İlericiler Birliği tarafından Büyükelçi'nin evi önünde düzenlenen, Türkiye'deki faşist baskıları protesto yürüyüşüne katıldı. 

Yürüyüş BBC'nin önünden başladı. Türkiye Cumhuriyeti’ nin 56. yıl dönümünde, Türkiye' deki faşist baskıları - protesto eden bir bildiri BBC'ye verildi. 

Londra İşçi Birliği'nin de katıldığı gösteriye, Yeni Komünist Partisi'nden, Avrupa ve Kürt Öğrenci Federasyonu'ndan, Yunanlı ve İngilizlerden katılımlar oldu. 

Londra merkezi, "Gerçekçi istem, proleter yöntem", "İleri demokratik halk devrimi", herkese silah taşıma hakkı" belgileri ile inledi. 

Yürüyüşçüler saat o 6'da Büyükelçi'nin evinin önüne geldiler. Cumhuriyet bayramı nedeniyle düzenlenen davet alelacele iptal edilmişti. Elçiye, faşist baskılara ve saldırılara karşı savaş azmini dile getiren bir mektup bırakıldı. 

Yürüyüşe katılanlar hep bir ağızdan devrim andı içti: "Biz Türkiyeli devrimciler olarak, faşizme ve emperyalizme karşı savaşacağımıza, faşist katillerin döktükleri kanların hesabını soracağımıza ve ileri demokratik halk devrimini gerçekleştireceğimize and içeriz." 


1416 Sayılı yasa değişmelidir! 


Baştarafı 1. sayfada 

lı işbirlikçi-tekelci burjuvazinin bekçisi devlet kurumlarını karşısında buluyor. Haklı savaşımının üzerine faşist sürüleri, polisi, ordusu sürülüyor. 

Bugüne dek gelip geçen tüm burjuva hükümetleri, lafta demokratik ama özde anti-demokratik yasalara ellerini bile sürmediler. Demokratik hakların kazanımı, hangi görünümde ortaya 


çıkarsa çıksın hiçbir burjuva partisi ve hükümetinden beklenemez. Burjuvazi hak vermez, haklar savaşımla,ama pasif değil, aktif savaşım ve eylemlerle söke söke alınır. Tüm demokratik istemlerimiz ancak işçi sınıfının yolunda örgütlü savaşımla kazanılabilir. 

1416 sayılı kanunun değiştirilmesi de ancak ve ancak bu örgütlü savaşımın gücüyle gerçekleşecektir. 


İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu 


47 Benthal Rd., London, N.16 
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Loughborough 
TOD 

Genel Kurulu yapıldi 


Loughborough Türkiyeli Öğrenciler Derneği 5. Olağan Genel Kurulu 5 aralıkta yapıldı. 

Dünya ve Türkiye 'de anti- emperyalist, anti-faşist savaşta şehit düşen devrimcilerin anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşundan sonra İTÖF-Essex TÖD, Imperial TÖD, Cardiff TÖD, Southwark TÖD, Sussex TÖD, PNL TÖD, Leeds TÖD, Loughborough TÖD Yabancı Öğrenciler Örgütünden gelen mesajlar okundu. 

Gündemin raporlar üzerine tartışmalar bölümü derneğin önümüzdeki yıl yapacağı çalışmalara ışık tuttu. Özellikle Türkiye'deki savaşımı daha yakın- dan tanımak ve hep birlikte bilinçlenmek için eğitim çalışmalarının, seminerler ve forumlar yapılmasının önemi vurgulandı ve bu tür çalışmalara ağırlık verileceği belirtildi. Ayrıca ücret artışlarına ve hükümetin ırkçı politikasına karşı yükseltilen savaş anlatıldı, üniversitenin işga- li sırasında dernek üyelerinin aktif bir çalışma içinde olduğu belirtildi. Britanya çapında yabancı öğrencilerin haklarını örgütlü bir biçimde savunmak için kurulan JACOS (Yabancı Öğrenciler Ortak Eylem Komitesi )' ne üye olunması yolunda çalışmaların yürütüleceği söylendi. 

Genel Kurul'un bundan sonraki bölümünde derneğin gelecek dönem çalışmalarını belirleyici karar tasarıları oy birliği ile onaylandı. Karar tasarıları "Türkiye'deki anti-faşist, anti-emperyalist savaşım üzerine", İngiltere'de faşistlere hayat hakkı yok", "Yabancı öğrenciler üzerine", "Öğrenci Gençlik ve Yayınlar", Akademik sorunlar ve spor" üzerine idi. 

Genel Kurul, gazetemiz Öğrenci Gençliğe toplanan bağıştan sonra sona erdi. 

ITÖF, yeni seçilen Yönetim Kurulu'na yeni dönem çalışmalarında başarılar diler. 

© 
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IMPERIAL TÖD İTÖF'E KATILDI 


İmperial Kolej Türkiyeli Öğrenci Derneği (ICTÖD) 31 ekimde yaptığı Genel Kurul'da Türkiyeli öğrenci hareketi içindeki yerini saptayan önemli bir kararı İTÖF'e üye olmakla vermiştir. 
Bugün Türkiye'de hal'zımızın canı kanı pahasına yürüttüğü anti- emperyalist, anti-faşist savaşıma güç vermesi bakımında bu kararın önemi daha da artmaktadır. 

Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde ICTÖD, derneğe etkin Maocular nedeniyle likide olmuş, çalışamaz, çalıştırılamaz hale getirilmiştir. İTÖF'ün verdiği etkili ve ardıcıl savaşımla kitlelerden soyutlanan bu karşı devrimciler Imperial'dan da atılmıştır. 

Her an İngiltere'de örgütlenmek için fırsat kollayan faşistlere karşı İTÖF'in savaşımı, İngiltere'deki bütün demokratik 


kitle örgütlerinin ve anti-faşist tüm öğrencilerin ortak eylem birliği ile, "Faşistlere İngiltere'de yaşam hakkı tanımıyoruz" belgisi hayata geçirlimiş, faşizme karşı savaşa daha da hız verilmiştir. 
ICTÖD öğrencileri ITÖF'e üye olma istemini şu ana hedeflerin gerçekleşmesi için sonuna dek savunacaklardır: İngiltere'de okuyan tüm Türkiyeli öğrenciler arasında kaynaşmayı sağlayacak eylemlerin örgütlenmesi, İngiliz hükümetinin yabancı öğrencilere yönelik ayrımcı politikasına karşı NUS ve JAKOS'un yürüttüğü kampanyaya aktif katılım sağlamak, tüm akademik sorunlarımıza örgütlü bir biçimde çözüm yolları aramak, ülkemizde yükselen anti-faşist, anti-emperyalist savaşıma omuz vermek. 
ICTÖD YK 


BIRMINGHAM TÖD GENEL KURULU YAPILDI 


İTÖF derneklerinden BTÖD'ün Genel Kurulu 7 kasım Çarşamba günü yapıldı. Genel Kurul, Birmingham'daki arkadaşların yanısıra İngiltere'nin dörtbir yanından ilerici, devrimci arkadaşların da katılmasıyla yığınsal bir foruma dönüştü. 

Dernek başkanı arkadaşın açış konuşmasını savaşta düşen devrimciler için saygı duruşu izledi. İTÖF'e bağlı diğer derneklerden gelen mesajların okunmasından sonra derneğin bir yılık çalışmalarının dökümünün yapıldığı başkanlık ve saymanlık raporlarının okunmasına geçildi. Raporlarda İTÖF'ün eskiden beri güçlü, yığınsal bir derneği olan BTÖD'ün geçtiğimiz yıl da anti-faşist, anti- emperyalist platformda ve üyelerin somut sorunlarına yönelik yaptığı çalışmalar sergilendi. 
Bundan sonra önümüzdeki dönemde yönetim kurulunda görev alacak arkadaşların seçimi yapıldı. Bunu, ülkemizin somut durumuna yönelik ve Birmingham ve İngiltere'deki öğrenci kitlesini ilgilendiren karar tasarılarının 


onaylanması izledi. Türkiye'de faşizme ve emperyalizme karşı verilen savaşıma omuz verilmesi ve İngiltere'de örgütlenme çabası içinde olan faşistlere karşı savaşa hız verilmesi konusunda kararlar alındı. 

Dilek ve öneriler bölümünde ise İngiltere'nin dört bir yanından gelen anti-faşist savaşçılar gerek ülkemizdeki devrimci durum ve buna bağlı olan faşizm tehlikesine ve gerekse de İngiltere'de faşistlere yaşam hakkı tanınmaması konusunda savaşın sürdürülmesi gerekliliğine değindiler. İngiltere'de faşistlere karşı verilen savaşımda ideolojik savaş- eylem birliği ilkesi çerçevesinde tüm anti-faşist savaşçıların birligi güçlendirmeleri gerekliliğini vurguladılar. 

BTÖD'ün bu Genel Kurulu İngiltere'deki öğrenci kitlesinin İTÖF çatısı altındaki anti-faşist anti-emperyalist birliğinin bir göstergesi oldu. BTÖD'e ve yeni seçilen Yönetim Kurulu'na anti- faşist, anti-emperyalist savaşımlarında başarılar dileriz. 

o 


SOUTHWARK TÖD GENEL KURULU YAPILDI 


Southwark Kolej Genel Kurulu 
18 kasımda İTÖF lokalinde yapıldı. İTÖF'ün girişimiyle geçen yıl kurulan derneğin Yürütme Kurulu üyelerinin okuldan ayrılmış olmaları olağanüstü genel kurulu gerektirdi. Özellikle dil okullarındaki Oo arkadaşlarımızın somut sorunları daha fazladır ve bir de buna İngiltere'ye yabancı olmalarından kaynaklanan deneyimsizlik eklenince durum oldukça güçleşmektedir. 
Southwark Kolej'deki arkadaşlar sorunlarını ancak örgütlü çözebileceklerinin bilincindedirler. Bu düşünceyle İTÖF çatısı altında hem demokratik, akade- 


mik, hemde anti-emperyalist, anti-faşist savaşımda yerlerini aldılar. 


Çok samimi, dostça bir hava içinde geçen Genel Kurul' 


de "Türkiye'deki anti-faşist, anti- emperyalist savaşım", "İngiltere' de faşistlere yaşam hakkı yok”, "Öğrenci müfettişliği" üzerindeki karar tasarıları oy birliği ile kabul edildi. 

Karar tasarıları ve öneriler derneğimizin gelişmesi ve somut sorunların çözülebilmesi, halkımızın anti-faşist, anti-emperyalist savaşımına omuz verilmesi yönünde önemli bir adım oldu. 
Karar tasarılarında belirtilen ana çerçeve şöyleydi: ''Derneğimiz, yurdumuzda işçi sınıfımızın ve halkımızın kan ve ateş içinden geçen savaşımına omuz vermek, İTÖF'ün İngiltere çapında yürüttüğü anti-faşist , anti-emperyalist savaşıma aktif olarak katılmayı karar altına alır”. 

İTÖF yeni seçilen YK'na savaşımında başarılar diler. 


PNL TÖD GENEL KURULU YAPILDI 


19 kasım Pazartesi günü PNL 
TOöD (Polythecnic of North London)'nin Genel Kurul'u yapıldı. 

Geçmiş dönemin değerlendirilmesinde eksiklikler ve bu eksikliklerin nedenleri üzerinde tartışıldı. 

İngiltere Türkiyeli Öğrenciler Federasyonu'ndan bir temsilci İTÖF'ün çalışmaları, diğer dernekler ve yabancı öğrenci dernekleri ile olan ilişkiler hakkında bilgi verdi. 

Derneğin yeni dönem çalışmalarını yürütecek olan Yöne- tüm Kurulu seçiminden sonra derneğin önümüzdeki dönem ça- 


lışmalarına ışık tutacak karar tasarıları üzerinde tartışıldı. ve oybirliği ile onaylandı. 

Türkiye'deki anti-faşist, anti- emperyalist savaşa omuz vermek, İTÖF'ün İngiltere çapında yürüttüğü savaşıma aktif olarak katılmak, İngiltere'de faşistlere yaşam hakkı tanımamak, Türkiye halkının kültürü üzerinde çalışma yapmak, Müfettişliğin kayıtsızlı- na karşı mücadele vermek, gazetemiz Öğrenci Gençliğin güçlendirilmesi alınan kararların ©- zünü oluşturdu. 

İTÖF seçilen Yürütme Kurulu'na yeni dönem çalışmalarında başarılar diler. 


